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Advent 3 – Together, forever 

 

Ik wil vandaag beginnen met het lezen van onze Bijbeltekst van vanochtend. Het is 

eigenlijk het vervolg van de tekst die Jeanne vorige week heeft gelezen. Zij heeft gelezen 

uit  
 

Jesaja 9 

1Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. 
 

Weet je het nog? 

Deze profetie, ruim 700 jaar voor Christus uitgesproken door Jesaja,  gaat over Jezus – 

het Licht! 

Met dat prachtige liedje van Cat Stevens als herinnering: Morning has broken – De dag is 

begonnen! De zon komt op! Er schijnt licht in de duisternis! 

 

We lezen vandaag, dezelfde profetie, vanaf vers 5 
 

Jesaja 9 

5Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 

en staan vast voor altijd en eeuwig. 

De HEER van de hemelse machten 

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. [NBV21] 
 

Het zijn prachtige hoopgevende woorden. Natuurlijk voor het volk Israël, in die tijd, voor 

wie deze woorden bedoeld waren. Maar het zijn ook hoopgevende woorden voor ons.  

Ze zijn door Jesaja uitgesproken in een politiek onrustige tijd. Israël was nog niet 

gevallen, maar werd wel bedreigd. Het was een angstige tijd. Het ergste moest eigenlijk 

nog komen. Het zijn woorden van hoop voorafgaand aan een hele moeilijke tijd, de 

ballingschap van het volk Israël, voorafgaand aan een tijd van onderdrukking.  

 

Dat leert ons, vandaag, alweer één diepe waarheid: moeilijke tijden horen bij het leven. 

Je kunt ze niet vermijden. Dat was voor het volk Israël zo, dat is voor ons ook zo…  

 

De profetie van Jesaja beschrijft de komst van Jezus:  

5Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 
 

En dan beschrijft de profeet de namen van dat kind, de namen van Jezus: 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 
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Al deze namen zijn bemoedigend. Stel je voor, je woont in een land dat langzaam 

veroverd wordt door de vijand, een land dat uiteenvalt en in bezit genomen wordt. 

Ik denk dat er een sterk verlangen was naar een ‘Sterke God’ – naar een ‘vredevorst’.  

En dan die andere naam: ‘eeuwige vader’. Dat is misschien wel de mooiste. Jezus als 

vader – vaders hebben de eigenschap zeer toegewijd te zijn aan hun kinderen, door het 

vuur te gaan voor hun kinderen. En wat belangrijk is, God is geen tijdelijke vader, maar 

een eeuwige vader (Forever).  

 

6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 

en staan vast voor altijd en eeuwig. 

Alweer zo’n prachtig vers. Hier kijken we vooruit naar een geweldige tijd, een tijd van 

vrede, een tijd gegrondvest op recht en gerechtigheid (er is geen onrecht meer!).  

Het gaat niet om een tijdelijke situatie, de profeet spreekt over voor altijd en eeuwig 

(Forever) 

 

De HEER van de hemelse machten 

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

Hier wordt de motivatie van God – de HEER van de hemelse machten onthult – vurige 

liefde !! 

 

De motor onder Gods Plan – de motivatie van alles wat God doet – het hart van de 

schepping is ‘vurige liefde’.  

 

De komst van Jezus naar onze wereld, want daar gaat deze tekst over, kent maar één 

motivatie: ‘vurige liefde’. Ik hoop dat je dat kunt ontvangen – Gods naam is ‘eeuwige 

vader’ en hij houdt vurig (gepassioneerd) van jou! 
 

Tijd voor een liedje. Zoals je weet hebben we in de Adventsperiode afgesproken om 

steeds een TOP2000-liedje als illustratie te gebruiken. De inhoud spreekt, met Jesaja 9 in 

het achterhoofd, voor zichzelf. 
 

Simply Red – We’re in this together 

All eyes were clouded, nobody knows 

How the world wasn't able to see that they were wash-up failures 

My eyes are open, my love is strong 

I am here to stay and it will always be that way 
 

We're in this together -  We're in this together 

Forever - Together 

Forever - Together 
 

My line is long, my soul it rolls 

Somewhere on the train of universal feeling 

My eyes are open, just like the ocean 

From the people in need to the sun and the seas 

 

We're in this together -  We're in this together 

Forever - Together 

Forever - Together 
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Vond je het mooi? 

De reden waarom ik dit nummer me raakte is, ik hoorde God als het ware zingen: 

My eyes are open – Ik zie waar je doorheen gaat 

I am here to stay and it will always be that way – Ik blijf bij, voor altijd 

Forever – Together – voor altijd samen 

 

Dat is een grote troost en onze grootste zekerheid voor het leven. God is altijd bij ons – 

Dat zal altijd zo zijn – Forever, together!  

 

Er zullen moeilijke tijden zijn, in ons persoonlijk leven. Moeilijke tijden ook in de wereld 

waarin we leven, met de dreiging van oorlog(en). Dat is zelfs heel reëel.  

 

De boodschap van Advent, de boodschap van Kerst is:  

Jezus is gekomen naar deze aarde en zijn aanwezigheid is gebleven, door de Heilige 

geest. 

I am here to stay and it will always be that way 

 

De vrede die Hij brengt kent twee dimensies:  

-Vrede in je hart, op persoonlijk nivo, is NU beschikbaar. 

-De vrede die samenhangt met onderlinge relaties tussen mensen en ook tussen landen, 

is een vrede die in toenemende mate zichtbaar wordt als mensen tot herstel komen.  

 

Die onderlinge vrede heeft alles te maken met gezond reageren op ongezond gedrag.  

Als je leeft volgens het principe van oog om oog, tand om tand – dan weet je zeker dat 

er nooit vrede zal zijn.  

Daarom leert Jezus wat anders:  

 

Matteus 5 

38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een 

tand.” 39Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die 

je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. 

…. 

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand 

haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 

vervolgen; 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. 

 

Dit zijn niet alleen mooie woorden, dit is het leven van Jezus, dit is wat hij liet zien, wat 

hij voorleefde.  

Toen hij stervende was aan het kruis, sprak hij de woorden: ‘Vader vergeef het hun, ze 

weten niet wat ze doen.’ 

 

Vergeving is de basis voor vrede. 

 

-Weten dat je vergeven bent, dat je geliefd bent door je ‘eeuwige vader’ geeft ‘vrede in 

je hart’.  

 

-vrede in relaties ontstaat wanneer we stoppen de andere het kwaad aan te rekenen. Het 

heeft niet te maken met ontkennen van onrecht. Maar het heeft te maken met het niet 

aanrekenen van het kwaad, het heeft te maken met vergeving. ‘Vader vergeef het hun, 

ze weten niet wat ze doen.’ 
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Er is een verband tussen vergeving ontvangen en vergeving schenken. Als je het kunt 

ontvangen, kun je het ook geven. Jezus leerde ons bidden: 

 

Matteus 6 (Onze Vader) 

12Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

 

Het éne gaat altijd samen met het andere.  

 

Ik hoop dat jij de vergeving kunt ontvangen die God ons schenkt. Dat is nodig om zelf 

weer een bron van vergeving te kunnen zijn. 

 

Als je Gods vergeving niet kunt ontvangen, wordt je een bron van oordeel. En dan blijft 

de cyclus in stand.  

Matteus 5 

38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een 

tand.” 39Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die 

je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. 

 

Jezus is gekomen om deze cyclus van haat, van actie = reactie, van oog om oog, tand 

om tand, te doorbreken.  

 

Hij doorbreekt deze cyclus door ons te vergeven. 

En Hij nodigt ons uit om hetzelfde te doen. 

Hij wil jou daarbij helpen! 

 

Hij is de Vredevorst. 

Hij is jouw eeuwige vader - Together 

Voor altijd en eeuwig – Forever 

 

AMEN 

 

GEBED 


